
Startzondag 29 september   

 

 

Als nieuw!  

Leven in het licht van Gods koninkrijk   

We starten ons nieuwe kerkelijke seizoen op zondag 29 september met het 

jaarthema ALS NIEUW! Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis ‘De 

werkers in de wijngaard’ (Matteüs 20, 1-16). In deze gelijkenis is iets te 

proeven van de vreemdheid én het bevrijdende van het koninkrijk. Jezus zet 

alle menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die pas laat op de dag 

zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele dag 

gewerkt hebben. Hun loon is geen loon naar werken maar genadeloon. 

Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je kunt elk uur 

aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we ons richten op het hemelse licht 

dat nu al over onze werkelijkheid valt, scherpt dat het zicht op onze 

verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor ons 

samenleven.  

Onze Startzondag ziet er als volgt uit: 

10.00 “ALS NIEUW!” themadienst met ds. John Vrijhof      

 

11.30 Startzondag high tea: 

 

 Heel Rijsenhout Bakt als nieuw!: In de 

ontmoetingsruimte hangen de weken 

voorafgaand aan onze startzondag (de 

gebruikelijke) kaartjes om ons te helpen iets 

lekkers te bakken voor onze high tea; we weten 

inmiddels hoe enthousiast er in Rijsenhout wordt 

gebakken, en het smaakt “als nieuw!”   

 

Kletspot als nieuw!: tijdens de high tea staat op 

elke tafel een glazen kletspot met daarin 

gesprekskaartjes. Het doel is om tijdens de high 

tea samen tot een goed gesprek te komen. 

  

13.00 Afsluiting 

het Startzondag-voorbereidingsteam 


